
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

De gezellige  dames. 

                          

Guda        Gülten 

 

                          

Hermien       Angeline 

 

                               

 

 

 

 

Elena        Christina 



 

Gina onze jarige jop 

 

De begeleiding 

              

Nathalie      Esther 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rustig wachten op de eerste gasten. Wat is het toch rustig? Waar Blijven ze toch. 
Wacht eens even? Ik heb mensen in de auto zien zitten. Even snel kijken hoor. 
Ja hoor daar waren de eerst gasten en niet zomaar het waren Gina en Angeline. 
Even de koffers uit de auto en we kunnen aan de koffie.  
Daar komt Guda ook al aan in haar taxi. 
Ondertussen is Nathalie naar Veenendaal gereden en heeft daar Christina en Gulten 
op gehaald. 
We zijn bijna compleet. 
Alle koffers in de bus  nog even wat drinken en dan kunnen we aan de reis beginnen. 
Eerst stoppunt was Den Bosch . Ja want we mogen Elena echt niet vergeten. 
Wat had zij er zin in. Snel haar zus en moeder gedag zeggen en de koffers de bus in. 
Wat de reis gaat verder. Ons eindpunt is Westelbeers (Brabant). 
 
Na een lange reis zijn we eindelijk op Bungalowpark Den Beerschen bak. 
We staan nu toch wel te popelen om de bungalow te zien want is al weer  
half 5 en de magen beginnen te knorren. 
Even snel de koffers in het huisje en wat drinken. 
Ondertussen maakt Esther lekker eten klaar en maakt Nathalie alvast de bedden op. 
 
Na een lekkere nasi/kip met kroepoek en satésaus maaltijd een lekker bakje vla toe. 
Nog even lekker een poosje genieten van het uitzicht en het lekkere weer. 
Dan is het opeens al weer zo laat. 
Iedereen gaat lekker naar bed. 
 
Op naar de volgende dag. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

De dag begint lekker rustig. Eerst lekker uitslapen. 
Het is vakantie dus waarom zoude we ons druk maken om de tijd. 
Vandaag staat op het programma een lekker dagje shoppen. 
Wat is een vrouwen week zonder shoppen. 
Dus na een overheerlijke ontbijt  op naar Eindhoven. 
Het is zaterdag dus is best druk in de stad. 
Nadat Elena een mooie Boeddha beeld heeft gekocht en we al heel wat winkeltjes 
hadden gezien, kregen we last van een droge keel en pijn in onze voeten. 
Dus snel een terrasje op zoeken voor een verfrissing.  

 
 
 
 
Na onze vitamines binnen te hebben gekregen van de zon is het shop avontuur nog 
niet over. 
Angeline vindt nog een mooi armbandje en Gulten een horloge. 
Na een lange dag winkelen moet er ook nog boodschappen gedaan worden voor het 
avond eten. 
Zo nog net op tijd bij de winkel. 
Hermien helpt Esther even met de boodschappen terwijl de andere een 
schoonheidsslaapje doen in de bus. 
 
Terug bij het huisje maakt Nathalie een overheerlijke Pasta Spinazie vis schotel. 
Ook voor de vrouwen die niet van vis houden is er Pasta Spinazie spekjes schotel. 
Aan alles heeft Nathalie gedacht. 
 
 
 
 
 



 
 
Als toetje hebben we Appelkruimel gebak. 
Dit was niet zomaar nee . 
Gina is jarig vandaag en dit moet natuurlijk gevierd worden. 
Na een verjaardagslied valt iedereen aan op de taart. 
 
 

 
 
Maar nu is iedereen toch wel erg moe. 
Nog even wat thee en koffie en dan lekker onder de wol. 
Maar wat is het toch warm deze avond. 
 



 

Na een wel verdiende schoonheidsslaap. Weer fris op. 
Vandaag gaan we naar Dierenrijk Neunen. 
Maar eerst ontbijten. 
Lekker een eitje bij het ontbijt. Verse broodje en croissantjes mogen ook niet gemist 
worden. 
Na een uitgebreide lunch even opfrissen en daarna op naar Neunen. 
 

         
 
We komen om 14:15 aan bij Dierenrijk. Het is vandaag een lekkere warme dag. 
Dus we treffen het. 
Snel naar binnen wat is hier allemaal te zien? 
 
Dierenrijk is een kleine dierentuin met veel leuke en mooie dieren. 
De route begint met  rode panda. Is hij niet schattig? 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na een leuke route komen we een stenen konijn tegen en Elena wou even als een 
echt fotomodel op de foto. En toen begonnen de fotosessies en Nathalie kan het niet 
laten om met een leeuw op de foto te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan komen we bij een bak met heel veel visjes er in. 
We mochten onze handen er in stekken en we kregen een volledige hand 
manicuren. 

 
 



 
Na zeehonden en nog veel andere dieren is de dag al bijna om. 

Om 17:00 gaan we terug naar de bus. 

De volgende stop is in Waalre. Hier staat een mooi pannenkoekenrestaurant. 
Met een leuke naam hoeve Kakelbont. 
Na z’n lange dag gaat er altijd wel een lekker pannenkoek in. 
De serveersters konden de pannenkoeken met kaas niet aanslepen. Zo lekker waren 
ze. 
Na z’n lekker pannenkoek moet er zeker ook een lekker toetje zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met onze buiken vol gaan we voldaan terug naar het huisje. 
Nog even een lekker kopje koffie en iets lekkers. 
Lekker buiten genieten van de avond. 
Zo  wat boffen we met dit weer. 
 
 
 
 
 



 

 

Zo vandaag is het echt een leuke verwen dag. 
Het is vandaag echt te warm om iets te ondernemen. 
En wat doe je dan. 
Lekker onder parasol zitten en genieten van de zon. 
Of lekker op je bed liggen en een middag tukkie doen. 
Christina ging lekker tekenen en Elena wou zowel een nagel behandeling als een 
voetbehandeling. 
Dus aan de slag dan maar. 

 
 
 

 

Zelfs Guda’s nagels werden in de lak gezet. 

Maar op een geven moment werd het wel heel warm. 

Dan is het zwembad een goede optie. 

 

 



 

Het motto van vandaag was niets moet maar als mag. Maar dat was niet helemaal 
waar.  
We moesten even naar de receptie van het park. Wat we mochten het thuisfront niet 
vergeten. Het is tijd om kaartjes te kopen en ze te schrijven. 
 
Nathalie stond al weer in de keuken. Wat eten we vandaag? 
Aardappels met uien/ spekjes en gehakt en heel veel sla met zilvervliesuitjes. 
Ja dat is een hele mond vol. 
 
Als toetje een lekker ijsje. Wat verkoeling konden we wel gebruiken. 
 
Een lekker avondje met muziek en kletsen. Want ja wat kunnen vrouwen goed. 
Ja hoor kletsen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vandaag staat in het teken van de aardbei. 
We beginnen bij de lunch met aardbeienjam en nog veel meer lekker dingen. 
We gaan naar Aardbeienland in horst aan de maas. 
Dit park staat helemaal in het teken van aardbeien. 
Dat word een gezonde dag. Vol overheerlijk ruikend fruit. 
 

 
 
Ik had nooit gedacht dat er zoveel soorten aardbeien bestonden. 
Maar we hebben ze allemaal gezien,maar dat niet alleen. 
We hebben kabouters gezien, Maar ook elfjes . 
We kregen twee speurtochten mee. We moesten boterhamen en aardbei zoeken. 
Zo die zaten goed verstopt! Maar we hebben de puzzel met zijn allen opgelost en 
hier voor kregen we een spiesje met spekjes en aardbeien. 
Even een lekker drankje drinken en wat lekkers met aardbeien. 

   
 
 

 



 

    

 

Maar de dag gaat snel en we moeten nog een hele rit terug naar het huisje. 
 
Wat eten we vandaag Esther? 
We eten chili con carne.  
En dat was zo lekker de pannen gingen helemaal leeg. 
 

    

We mogen het toetje ook niet vergeten.  
Aardbeien met poedersuiker en heel veel slagroom. 
Daar sluiten we vandaag het aardbeiendagje mee af. 
Van zo lange dag word je wel moe zeg. 
Lekker vroeg naar bed. 
SLAAP LEKKER !!! 
 
Esther niet zo hard. Er slapen al meiden. 



 

 

Vandaag weer z’n lekker rust dagje. 
Lekker ontbijten wanneer je daar zin in hebt en lekker doen waar je zelf zin in hebt. 
Op zon mooi dag is het natuurlijk niet te vermeiden om lekker met je kont in de zon te 
liggen. 
Maar de hele dag niets doen is ook saai. 
 
Daarom gaan we vandaag maar eens de action in Oirschot leeg kopen. 
En wat hadden we een lol in de action. 
Lekker gek doen met de verkleed kleren en aan alle geurtjes ruiken. 
Deze winkel heeft voor iedereen wat. 
Dus de dames konden heerlijk shoppen. 
 

 
 
En natuurlijk kon de leiding het niet laten om even lekker gek te doen. 
Na twee uur de action te hebben overvallen. 
Was het tijd om ons weer te verplaatsen. 
 
Een lekker drankje gaat er altijd wel in. 
Even de auto pakeren op een groot plein in Middelbeers. 
Maar wat zien we daar? 
Een enorm leuk maar klein souvenirs winkeltje. 
Van de eigenaar krijgt iedereen een gelukspoppetje. 
Nou dat is weer mooi mee genomen z’n gelukspoppetje. 
 
 



Dan is het tijd voor een lekker drankje op het terras van een oude kroeg. 
Even tijd om te kijken wat iedereen heeft gekocht en even bij praten over de dag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O, het is al weer tijd om naar het huisje te gaan. 
We krijgen honger dus aan de slag. 
Esther maakt een overheerlijk Spaghetti bolognese met kaas. 

      
 
Na dat we onze buiken vol hebben nog een lekker toetje. 
Lekker nog wat koffie en thee. 
En dan komt de dag weer ten einde. 
TOT MORGEN 



 

 

Vandaag er vroeg uit bed. En we waren allemaal zo moe. 
Maar er staat een lange rit op het programma. 
We gaan vandaag naar Valkenburg. 
Dus even snel ontbijt en dan op pad. Het belooft vandaag een warme dag te worden. 
Na anderhalf uur rijden komen we aan bij het pretpark de Valkenier. 

   
 
Ja er was een achtbaan en we hadden wat superdames in de groep. 
Hermien,Elena en Gülten durfde daar wel in. Wat super dapper. 
 

  
 
Even zitten hoor. Het is vandaag ook zo warm. Lekker rustig aan en veel drinken. 
Dan komt het vast wel goed. 
Nu is het tijd voor een rondje Valkenburg. 
Van uit de valkenier stappen we in een treintje en doen en rond ritje in Valkenburg. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het prachtige uitzicht gaan we ons nog even vermaken in het pretpark. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Maar om 17:00 hebben we een diner afspraak.  
Ja zeker we gaan luxe uit eten bij de Griek. 
Was even een wandeling naar het restaurant maar dan heb je wel wat. 
Prachtig uitzicht op een ruïne en lekker buiten op het terras. 

  
 
Wat staat er op het menu? 
We mogen telkens uit drie gerechten kiezen. 
Als voor gerecht konden we kiezen uit: 
Bonensoep, Keftedakia  of Spanakotiropita. 
 
Als hoofdgerecht konden we kiezen uit: 
Rhodos, Moussaka of Kalamaria 
 
Als na gerecht konden we kiezen uit: 
Baklava, koffie/thee of ijs met chocoladesaus en slagroom 
 
 
Na een lekker maaltijd gaan we terug naar het bungalowpark in Westelbeers. 
Na een lange rit terug nog even wat drinken en dan lekker naar bed. 
Morgen weer vroeg op. 
Want morgen is de dag van koffers pakken en afscheid nemen. 
 

  
 



 

Dag zeven van onze vakantie. Acht uur was iedereen uit bed. Na dat iedereen was 
gedoucht en de laatste spullen had ingepakt hebben we genoten van onze laatste 
ontbijt van de vakantie.  

 

Dan staat Melvin al weer voor de deur. Want is al weer tijd voor afscheid. 
Nathalie rijd met Melvin direct naar Arnhem. 
Ze neemt Guda,Gina ,Angeline en Hermien mee. 
Esther gaat via ‘s-Hertogenbosch naar Veenendaal . 
En neemt Elena, Gülten en Christina mee. 
Dus is het op het bungalowpark al afscheid nemen. Wat jammer dat de vakantie nu 
al over is. 
 
Wij willen jullie bedanken voor deze leuke en gezellige vakantie. 

 

Groetjes van Esther en Nathalie  

 

 



 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

De gezellige  dames. 

                          

Guda        Gülten 

 

                          

Hermien       Angeline 

 

                               

 

 

 

 

Elena        Christina 



 

Gina onze jarige jop 

 

De begeleiding 

              

Nathalie      Esther 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rustig wachten op de eerste gasten. Wat is het toch rustig? Waar Blijven ze toch. 
Wacht eens even? Ik heb mensen in de auto zien zitten. Even snel kijken hoor. 
Ja hoor daar waren de eerst gasten en niet zomaar het waren Gina en Angeline. 
Even de koffers uit de auto en we kunnen aan de koffie.  
Daar komt Guda ook al aan in haar taxi. 
Ondertussen is Nathalie naar Veenendaal gereden en heeft daar Christina en Gulten 
op gehaald. 
We zijn bijna compleet. 
Alle koffers in de bus  nog even wat drinken en dan kunnen we aan de reis beginnen. 
Eerst stoppunt was Den Bosch . Ja want we mogen Elena echt niet vergeten. 
Wat had zij er zin in. Snel haar zus en moeder gedag zeggen en de koffers de bus in. 
Wat de reis gaat verder. Ons eindpunt is Westelbeers (Brabant). 
 
Na een lange reis zijn we eindelijk op Bungalowpark Den Beerschen bak. 
We staan nu toch wel te popelen om de bungalow te zien want is al weer  
half 5 en de magen beginnen te knorren. 
Even snel de koffers in het huisje en wat drinken. 
Ondertussen maakt Esther lekker eten klaar en maakt Nathalie alvast de bedden op. 
 
Na een lekkere nasi/kip met kroepoek en satésaus maaltijd een lekker bakje vla toe. 
Nog even lekker een poosje genieten van het uitzicht en het lekkere weer. 
Dan is het opeens al weer zo laat. 
Iedereen gaat lekker naar bed. 
 
Op naar de volgende dag. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

De dag begint lekker rustig. Eerst lekker uitslapen. 
Het is vakantie dus waarom zoude we ons druk maken om de tijd. 
Vandaag staat op het programma een lekker dagje shoppen. 
Wat is een vrouwen week zonder shoppen. 
Dus na een overheerlijke ontbijt  op naar Eindhoven. 
Het is zaterdag dus is best druk in de stad. 
Nadat Elena een mooie Boeddha beeld heeft gekocht en we al heel wat winkeltjes 
hadden gezien, kregen we last van een droge keel en pijn in onze voeten. 
Dus snel een terrasje op zoeken voor een verfrissing.  

 
 
 
 
Na onze vitamines binnen te hebben gekregen van de zon is het shop avontuur nog 
niet over. 
Angeline vindt nog een mooi armbandje en Gulten een horloge. 
Na een lange dag winkelen moet er ook nog boodschappen gedaan worden voor het 
avond eten. 
Zo nog net op tijd bij de winkel. 
Hermien helpt Esther even met de boodschappen terwijl de andere een 
schoonheidsslaapje doen in de bus. 
 
Terug bij het huisje maakt Nathalie een overheerlijke Pasta Spinazie vis schotel. 
Ook voor de vrouwen die niet van vis houden is er Pasta Spinazie spekjes schotel. 
Aan alles heeft Nathalie gedacht. 
 
 
 
 
 



 
 
Als toetje hebben we Appelkruimel gebak. 
Dit was niet zomaar nee . 
Gina is jarig vandaag en dit moet natuurlijk gevierd worden. 
Na een verjaardagslied valt iedereen aan op de taart. 
 
 

 
 
Maar nu is iedereen toch wel erg moe. 
Nog even wat thee en koffie en dan lekker onder de wol. 
Maar wat is het toch warm deze avond. 
 



 

Na een wel verdiende schoonheidsslaap. Weer fris op. 
Vandaag gaan we naar Dierenrijk Neunen. 
Maar eerst ontbijten. 
Lekker een eitje bij het ontbijt. Verse broodje en croissantjes mogen ook niet gemist 
worden. 
Na een uitgebreide lunch even opfrissen en daarna op naar Neunen. 
 

         
 
We komen om 14:15 aan bij Dierenrijk. Het is vandaag een lekkere warme dag. 
Dus we treffen het. 
Snel naar binnen wat is hier allemaal te zien? 
 
Dierenrijk is een kleine dierentuin met veel leuke en mooie dieren. 
De route begint met  rode panda. Is hij niet schattig? 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na een leuke route komen we een stenen konijn tegen en Elena wou even als een 
echt fotomodel op de foto. En toen begonnen de fotosessies en Nathalie kan het niet 
laten om met een leeuw op de foto te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan komen we bij een bak met heel veel visjes er in. 
We mochten onze handen er in stekken en we kregen een volledige hand 
manicuren. 

 
 



 
Na zeehonden en nog veel andere dieren is de dag al bijna om. 

Om 17:00 gaan we terug naar de bus. 

De volgende stop is in Waalre. Hier staat een mooi pannenkoekenrestaurant. 
Met een leuke naam hoeve Kakelbont. 
Na z’n lange dag gaat er altijd wel een lekker pannenkoek in. 
De serveersters konden de pannenkoeken met kaas niet aanslepen. Zo lekker waren 
ze. 
Na z’n lekker pannenkoek moet er zeker ook een lekker toetje zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met onze buiken vol gaan we voldaan terug naar het huisje. 
Nog even een lekker kopje koffie en iets lekkers. 
Lekker buiten genieten van de avond. 
Zo  wat boffen we met dit weer. 
 
 
 
 
 



 

 

Zo vandaag is het echt een leuke verwen dag. 
Het is vandaag echt te warm om iets te ondernemen. 
En wat doe je dan. 
Lekker onder parasol zitten en genieten van de zon. 
Of lekker op je bed liggen en een middag tukkie doen. 
Christina ging lekker tekenen en Elena wou zowel een nagel behandeling als een 
voetbehandeling. 
Dus aan de slag dan maar. 

 
 
 

 

Zelfs Guda’s nagels werden in de lak gezet. 

Maar op een geven moment werd het wel heel warm. 

Dan is het zwembad een goede optie. 

 

 



 

Het motto van vandaag was niets moet maar als mag. Maar dat was niet helemaal 
waar.  
We moesten even naar de receptie van het park. Wat we mochten het thuisfront niet 
vergeten. Het is tijd om kaartjes te kopen en ze te schrijven. 
 
Nathalie stond al weer in de keuken. Wat eten we vandaag? 
Aardappels met uien/ spekjes en gehakt en heel veel sla met zilvervliesuitjes. 
Ja dat is een hele mond vol. 
 
Als toetje een lekker ijsje. Wat verkoeling konden we wel gebruiken. 
 
Een lekker avondje met muziek en kletsen. Want ja wat kunnen vrouwen goed. 
Ja hoor kletsen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vandaag staat in het teken van de aardbei. 
We beginnen bij de lunch met aardbeienjam en nog veel meer lekker dingen. 
We gaan naar Aardbeienland in horst aan de maas. 
Dit park staat helemaal in het teken van aardbeien. 
Dat word een gezonde dag. Vol overheerlijk ruikend fruit. 
 

 
 
Ik had nooit gedacht dat er zoveel soorten aardbeien bestonden. 
Maar we hebben ze allemaal gezien,maar dat niet alleen. 
We hebben kabouters gezien, Maar ook elfjes . 
We kregen twee speurtochten mee. We moesten boterhamen en aardbei zoeken. 
Zo die zaten goed verstopt! Maar we hebben de puzzel met zijn allen opgelost en 
hier voor kregen we een spiesje met spekjes en aardbeien. 
Even een lekker drankje drinken en wat lekkers met aardbeien. 

   
 
 

 



 

    

 

Maar de dag gaat snel en we moeten nog een hele rit terug naar het huisje. 
 
Wat eten we vandaag Esther? 
We eten chili con carne.  
En dat was zo lekker de pannen gingen helemaal leeg. 
 

    

We mogen het toetje ook niet vergeten.  
Aardbeien met poedersuiker en heel veel slagroom. 
Daar sluiten we vandaag het aardbeiendagje mee af. 
Van zo lange dag word je wel moe zeg. 
Lekker vroeg naar bed. 
SLAAP LEKKER !!! 
 
Esther niet zo hard. Er slapen al meiden. 



 

 

Vandaag weer z’n lekker rust dagje. 
Lekker ontbijten wanneer je daar zin in hebt en lekker doen waar je zelf zin in hebt. 
Op zon mooi dag is het natuurlijk niet te vermeiden om lekker met je kont in de zon te 
liggen. 
Maar de hele dag niets doen is ook saai. 
 
Daarom gaan we vandaag maar eens de action in Oirschot leeg kopen. 
En wat hadden we een lol in de action. 
Lekker gek doen met de verkleed kleren en aan alle geurtjes ruiken. 
Deze winkel heeft voor iedereen wat. 
Dus de dames konden heerlijk shoppen. 
 

 
 
En natuurlijk kon de leiding het niet laten om even lekker gek te doen. 
Na twee uur de action te hebben overvallen. 
Was het tijd om ons weer te verplaatsen. 
 
Een lekker drankje gaat er altijd wel in. 
Even de auto pakeren op een groot plein in Middelbeers. 
Maar wat zien we daar? 
Een enorm leuk maar klein souvenirs winkeltje. 
Van de eigenaar krijgt iedereen een gelukspoppetje. 
Nou dat is weer mooi mee genomen z’n gelukspoppetje. 
 
 



Dan is het tijd voor een lekker drankje op het terras van een oude kroeg. 
Even tijd om te kijken wat iedereen heeft gekocht en even bij praten over de dag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O, het is al weer tijd om naar het huisje te gaan. 
We krijgen honger dus aan de slag. 
Esther maakt een overheerlijk Spaghetti bolognese met kaas. 

      
 
Na dat we onze buiken vol hebben nog een lekker toetje. 
Lekker nog wat koffie en thee. 
En dan komt de dag weer ten einde. 
TOT MORGEN 



 

 

Vandaag er vroeg uit bed. En we waren allemaal zo moe. 
Maar er staat een lange rit op het programma. 
We gaan vandaag naar Valkenburg. 
Dus even snel ontbijt en dan op pad. Het belooft vandaag een warme dag te worden. 
Na anderhalf uur rijden komen we aan bij het pretpark de Valkenier. 

   
 
Ja er was een achtbaan en we hadden wat superdames in de groep. 
Hermien,Elena en Gülten durfde daar wel in. Wat super dapper. 
 

  
 
Even zitten hoor. Het is vandaag ook zo warm. Lekker rustig aan en veel drinken. 
Dan komt het vast wel goed. 
Nu is het tijd voor een rondje Valkenburg. 
Van uit de valkenier stappen we in een treintje en doen en rond ritje in Valkenburg. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het prachtige uitzicht gaan we ons nog even vermaken in het pretpark. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Maar om 17:00 hebben we een diner afspraak.  
Ja zeker we gaan luxe uit eten bij de Griek. 
Was even een wandeling naar het restaurant maar dan heb je wel wat. 
Prachtig uitzicht op een ruïne en lekker buiten op het terras. 

  
 
Wat staat er op het menu? 
We mogen telkens uit drie gerechten kiezen. 
Als voor gerecht konden we kiezen uit: 
Bonensoep, Keftedakia  of Spanakotiropita. 
 
Als hoofdgerecht konden we kiezen uit: 
Rhodos, Moussaka of Kalamaria 
 
Als na gerecht konden we kiezen uit: 
Baklava, koffie/thee of ijs met chocoladesaus en slagroom 
 
 
Na een lekker maaltijd gaan we terug naar het bungalowpark in Westelbeers. 
Na een lange rit terug nog even wat drinken en dan lekker naar bed. 
Morgen weer vroeg op. 
Want morgen is de dag van koffers pakken en afscheid nemen. 
 

  
 



 

Dag zeven van onze vakantie. Acht uur was iedereen uit bed. Na dat iedereen was 
gedoucht en de laatste spullen had ingepakt hebben we genoten van onze laatste 
ontbijt van de vakantie.  

 

Dan staat Melvin al weer voor de deur. Want is al weer tijd voor afscheid. 
Nathalie rijd met Melvin direct naar Arnhem. 
Ze neemt Guda,Gina ,Angeline en Hermien mee. 
Esther gaat via ‘s-Hertogenbosch naar Veenendaal . 
En neemt Elena, Gülten en Christina mee. 
Dus is het op het bungalowpark al afscheid nemen. Wat jammer dat de vakantie nu 
al over is. 
 
Wij willen jullie bedanken voor deze leuke en gezellige vakantie. 

 

Groetjes van Esther en Nathalie  

 

 



 

 
 

 


